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Wat echt leven is (5)
door Arie van der Stoep

Echt leven is: God kennen, met Hem een relatie hebben, tegenover Hem staan en jezelf verliezen

in zijn tegenwoordigheid. Echt leven is: je volmaaktheid, je heelheid en het wezen van wie je

bent, vinden in Hem.

Als je wilt worden wie je in wezen bent, moet je naar Degene gaan die je geschapen heeft. Hij kan het 

beeld van wie je bent, in je te voorschijn brengen, herscheppen en voltooien. Want Hij heeft je naar zijn

beeld geschapen en kan wat in dat beeld stuk is of ontbreekt, herstellen, repareren, aanvullen en je zo

terugbrengen naar je oorsprong. En omdat Hij zelf je oorsprong is, zal het zoeken van zijn

tegenwoordigheid je niet alleen terugbrengen naar Hem, maar ook naar wie je in Hem en door Hem

bent.

Overvloed van vreugde

Neem dagelijks tijd om in zijn tegenwoordigheid te verkeren. Want alleen zo zul je dit bereiken. Alleen

zo zul je het echte leven bereiken dat God voor je bedoeld heeft. Alleen langs deze weg zul je ook de

overwinning behalen over je zonden en zwakheden en zul je de overvloed van vreugde leren kennen

die slechts in zijn tegenwoordigheid is te vinden. (1)

Lees ook: ‘Wat echt leven is (4).’ Klik hier ...

Uit de Bijbel:

(1). Psalm 16:11.

Gij maakt mij het pad van het leven bekend;

overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,

liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig

(= dichtbij U deelt u uw liefdevolle en vredevolle

vriendelijkheid, goedheid en schoonheid voor

eeuwig aan mij mee - AvdS).
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